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	r. 1
	Als aan de ene kant een uitnodiger van Caesar mij naar een diner toe zou roepen

	
	

	
	in de richting van de verspreide sterren

	
	

	
	aan de andere kant eentje van Iuppiter,

	
	

	
	ook al is het dichterbij de sterren,

	
	

	
	ook al was de Palatijn verder weg,

	
	

	
	dan zou ik dit als antwoord aan de hemelgoden geven om terug te laten brengen,

	
	

	r. 5
	'Jullie moeten diegene zoeken,

	
	

	
	die liever een tafelgenoot van Iuppiter zou willen worden:

	
	

	
	Kijk! Mijn Iuppiter houdt mij op de aarde.'
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