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	r. 1
	Hier waar de stralende tempels van Fortuna Redux stralen,

	
	

	
	terwijl ze wijds schitteren,

	
	

	
	was onlangs nog een gezegende open plaats:

	
	

	
	hier stond, mooi door het stof van de oorlog in het noorden,

	
	

	
	de Caesar, terwijl die een purperrode glans verbreidde vanaf zijn mond;

	
	

	
	hier heeft Roma,

	
	

	
	nadat de lauwerkrans omwonden werd wat betreft haar haren

	
	

	
	en met sneeuwwitte kleding

	
	

	
	met stem en hand de leider begroet.

	
	

	r. 7
	De plaatsen getuigen groots van de verdienste en andere geschenken ook:

	
	

	
	heilig staat de boog

	
	

	
	en juicht de boog over de onderworpen volkeren;

	
	

	
	hier tellen de dubbele wagens de talrijke olifanten,

	
	

	
	is de gouden keizer zelf voldoende voor de reusachtige wagens.

	
	

	
	Deze poort is uw, Germanicus, triomfen waard:

	
	

	
	het is gepast dat

	
	

	
	de stad van Mars deze toegang heeft.
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