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2022 Latijn CE	Plinius & Martialis 	Epistolair proza en Poëzie
Hoofdstuk 13	Leven en schrijven onder de keizers	Epigrammata
13.3	Epigrammen I (Gepubliceerd onder Domitianus)	Epi 7.61
13.3l	Domitianus maakt de straten van Rome weer toegankelijk	10 regels


	r. 1
	De vermetele handelaar had de totale stad voor zich opgeëist

	
	

	
	en er was geen drempel meer binnen zijn eigen drempel.

	
	

	r. 3
	U heeft bevolen, Germanicus, dat de smalle straten groeien

	
	

	
	en dat wat zoëven nog een voetpad geweest was,

	
	

	
	is een weg geworden.

	
	

	r. 5
	Geen enkele pilaar is omgeven met vastgeketende kruiken

	
	

	
	noch wordt een praetor gedwongen om midden in de modder te wandelen,

	
	

	r. 7
	noch wordt er zomaar een mes getrokken midden in de dicht opeengepakte massa,

	
	

	
	of bezet een donkere eettent hele wegen.

	
	

	r. 9
	Kapper, kroegbaas, kok, slager, zij houden zich aan hun grenzen.

	
	

	r. 10
	Nu is Rome,

	
	

	
	onlangs is het nog grote werkplaats geweest.
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